
Slachtofferhulp 

Ik kan iedere leidinggevende aanraden om een tijdje als 

vrijwilliger bij de Stichting Slachtofferhulp mee te draaien. 

Slachtofferhulp is een fantastische organisatie die  jaarlijks 

heel veel slachtoffers van schokkende gebeurtenissen, als 

misdrijven en ongelukken, probeert te helpen om hun leven 

weer op de rails te krijgen. De vrijwilligers van deze stichting 

proberen het slachtoffer dan emotioneel en/of praktisch te 

helpen. Heel mooi om als vrijwilliger te mogen doen. 

Ik had destijds een hele goede professionele teamleider, 

waar ik veel van heb geleerd. Met behulp van theorie, 

rollenspelen en praktijkbesprekingen werden wij, als 

vrijwilligers, constant geschoold voor dit werk. 

Als het om emotionele verwerking ging, dan was het als 

vrijwilliger buitengewoon belangrijk om te luisteren en je te 

kunnen inleven.  

En laat deze nu net tot de allerbelangrijkste, zo niet, 

belangrijkste vaardigheden behoren, die een leidinggevende 

moet beheersen. 

Dus wordt vrijwilliger bij de stichting Slachtofferhulp. 

 


